
 

 

 

 

 

Je vraagt je misschien wel afé wat ik doe bij de zorgboer?  

Begin november 2015 ging ik naar de zorgboer. Dit was voor mij heel erg 

spannend. Ik had vee l geluk want ik mocht met mijn lievelingsdieren werken, de 

paarden.  

De eerste keren mocht ik de paarden 

nog niet vasthouden. Ik moest ze eerst 

nog leren kennen en vertrouwen en dat 

was ook zo voor de paarden, zij kenden 

mij ook niet.  

Nu mag ik ze al zelf buiten zetten, eten 

geven, borstelen,é wat echt superleuk 

is.  

En als de dierenarts komt, mag ik helpen zoals je ziet op de fotoõs. Op de fotoõs 

zie je hoe de die renarts de tanden vijlt, 

zoals bij een tandarts. Dit moest 

gebeuren, anders kunnen de paarden 

niet goed meer eten. Ik moest het 

paard stevig vasthouden zodat de 

dierenarts zijn werk kon doen.  

Elke dag is een nieuw avontuur bij de 

zorgboer. Ik hoop dat ik  nog dikwijls bij 

de zorgboer kan gaan, want ik leer elke 

keer iets nieuw.  

Michaël Verbeeck H1  
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Jolien Garain  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben op de carnavalsfuif geweest en wij hadden 
Alexander Mercken mee op en af genomen. Laura, 
Tobias, Brian, Anouar, Jill, Micha, Jordan en Jenthe 
waren er ook. Ik was niet verkleed en de anderen van 
OV2 ook niet, die van OV1 waren wel verkleed. Ik was al 
vroeg op de fuif en ben gebleven tot het gedaan was. Ik 
heb niet zo veel gedanst omdat ik de muziek niet zo goed 
vond. Sommige carnavalsliedjes vind ik goed maar niet 
veel. Ik heb gewoon gebabbeld met de anderen en iets 
gedronken. Ik wil wel nog eens terugkomen naar de fuif. 
Lucas Vangronsveld  

 

Ik ben naar de carnavalsfuif gekomen en heb samen met Nancy Koopmans van OV3 gedanst. Er was 
goede muziek en ik heb een oude vriendin van vroeger gezien, Emma van OV3. We hebben 

bijgepraat en natuurlijk ook gedanst. Ik heb Evelien haar vriendje ontmoet op de fuif maar die heeft 
hier nooit op school gezeten. Hij heet Eros en is een Italiaan. Ik heb ook de politie voor de deur zien 

staan en de directrice was ermee aan het praten maar ik weet niet waarom ze er waren. 
Jill Vandenholt 

 

Op 20 februari was het carnavalsfuif in de 

school en ik was met Jill en Nancy naar d e 

fuif gekomen. Ik was verrast dat de DJ mij 

op het podium riep en vroeg aan de 

leerlingen om even stil te zijn en toen afriep 

dat ik die dag jarig was en vroeg om even 

voor mij te zingen. Daarna had ik nog wat 

cadeautjes gekregen van school uit. We 

hebben nog gedanst en met mijn vriend 

gebabbeld en met Vera. Ik heb ook met 

Cornélian gedanst. Mijn vriend Eros wou 

graag eens zien hoe mijn school eruit zag. 

Hij is 22 jaar en gaat niet meer naar school 

maar werkt wel. Ik heb een superleuke dag 

gehad en de fuif  was weer geweldig!  

Groetjes van Evelien van G1  
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Zaterdag 20 februari was er 

een fuif op school en het was 

fijn om erbij te horen. Het was 

grappig met Jordan, Maarten, 

Kiana en Nathalie. Ik heb heel 

hard gelachen in de zaal. Ik 

ben om 19.30u gekomen en 

om 23.30u naar huis gegaan. 

Het was de beste fuif van 

school. 

Groetjes, Jenthe Blokken 

 



Op school is om de 2 weken voetbaltraining aan de sporthal. Het 3de en het 

4de lesuur op vrijdag is het training. Meester Tom maakt dan 2 ploegen met 

een paar van OV2 en een paar van OV1. Als het slecht weer is trainen we 

binnen in de zaal en dat vind ik fijn. Soms heb ik op vrijdag 2 trainingen, ik 

speel ook nog G-voetbal bij Termien.  Ook dit jaar moet ik tegen Cedric van 

mijn klas voetballen. Volgend jaar moet mijn ploeg Termien misschien een 

niveau hoger gaan spelen omdat mijn ploeg te sterk is. Dan moet ik naar 

niveau 2 en daar spelen sterkere ploegen.   

 

Sens Massot 

 

Om de 2 weken spelen we voetbal op school. Als het mooi weer is 

spelen we buiten en als het slecht weer is binnen in de sporthal. Ik 

doe ook mee aan de wedstrijden op woensdag en dat is iedere week op 

een andere plaats. Mijn papa brengt mij naar de wedstri jden en hij 

blijft dan ook kijken. Zo een wedstrijd begint om half 8 of 8 uur ôs 

avonds en we spelen tot 10 uur ôs avonds. We hebben ook een pauze en 

dan moeten wij in de kleedkamer blijven of als de kleedkamer te ver 

ligt blijven we op het veld staan. De trainer heeft altijd de kleren 

bij die we moeten aan doen. Mijn trainer is Stephan, de papa van 

Niels Gielen die bij ons in fase 2 heeft gezeten. Na de wedstrijd 

drinken we nog iets en dan gaan we naar huis.  

 

Cedric Peters  
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Ik heb op 31 januari een wedstrijd gehad 

voor het Belgisch Kampioenschap en dat 

ging door in Luik in een sporthal. In de 

voormiddag toen we daaraan kwamen, kreeg 

ik een kaartje met de categorie waar ik in 

zat. Mijn kameraad en ik moesten ieder 

apart maar dat wisten we niet. Ik zat in een 

iets hogere groep en daar was ik 3 de 

geworden. Ik was er heel blij mee maar het 

rare was dat een van de trainers mijn naam 

riep en die van mijn kameraad ook en toen 

ging onze categorie toch door. Daar 

belandde ik 2 de en 3de in de verschillende 

oefeningen. Het was een leuke wedstrijd 

maar een vermoeiende dag. Paul was mee 

geweest en dat is mama haar vriend. We 

zijn al rond kwart voor 6 moeten opstaan 

omdat iemand anders ons kwam halen om 7 

uur. Paul wil ons wel heel graag brengen 

maar wij hebben zelf geen auto en met de 

auto van het werk mag h ij in het weekend 

niet te ver rijden.  

Evelien Steegen  

 
 
 
 
 
 
  

Knappe prestaties BuSO De Dageraad 
Kortessem op BK G-karate 

 
Kortessem   Zes leerlingen van BuSO de Dageraad namen 

deel aan het Belgisch kampioenschap G-karate te Verlaine. 

(Luik) o.l.v. hun trainer Eric Bortels. De deelnemers waren: 

Jordan Van der Velden, Dimitri Ferron,Jenthe Blokken, 

Evelien Steegen, Maxim Kellers en Geert Bogemans. De 

prestaties bleven niet uit. De Kortessemse scholieren 

presteerden uitstekend. Zo werd Maxim Kellers Belgisch 

kampioen op kumite en kata, Geert Bogemans werd vice-

kampioen en Evelien Steegen behaalde brons.  

Bron: www.hbvl.be  

Rotary-afdelingen Genk en 
Borgloon schenken 200 tablets aan 

De Dageraad! 

Bron: www.hbvl.be  
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